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25 DECEMBER 
Voorganger  ds. Mark Verrips 
m.m.v.   Henrike van Tuijl orgel/vleugel.  

Theo-Hans Kuijvenhoven hobo en  
de kleine cantorij.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Over de schikking:  

De vier kandelaars zijn vervangen door glazen flessen.  
Er staan Amaryllissen in. Rijk! Stralend!  
Engeltjes en duifjes zijn er nog.  
Kleine kaarsjes brengen een zachte gloed op tere, witte bloemen en bessen.  
Het Kind is geboren. Een feest van Licht! 

 
Woorden bij de schikking: 
 

het is feest 
zie het wit van de bloemen 

hun kelken vol belofte 
duiven, engelen, hemel en aarde ontmoeten elkaar 

het Kind is geboren, licht over licht 
 
Samenzang 
Lied 482   Er is uit ’s werelds duistere wolken 
Lied 506:1  Wij trekken in een lange stoet 
  
 
o:  Woord van Welkom   
    

Allen gaan zo mogelijk, staan 
 

g. Lied 477 :1, 2  Komt allen tezamen   
Refrein: “Komt laten wij” in wisselzang: vr, m, allen  

 
Stil gebed 
 
Vg :   De vrede van onze God: Vader Zoon en Heilige Geest, is met u allen  
Gem:  Ook met u zij de Heer   
Vg:   Onze hulp verwachten van de Naam van de Heer 
Gem:  die hemel en aarde gemaakt heeft  
Vg:   en Zijn Zoon gezonden heeft  
Gem:  om ons te redden en Zijn Rijk op aarde te vestigen 
 
 
 



 

Drempelgebed 
Vg   Bron van licht, we danken U dat u het licht op aarde hebt gebracht 
Gem:  en dat het duister het licht niet kon doven. 
Vg:   Vergeef ons wanneer we bewust of onbewust in duisternis wandelen 
Gem:  en leer ons leven in uw licht 
 
g. Lied 477:  4  het refrein: ”Komt laten wij”  in wisselzang: vr, m, allen  
 

We gaan zitten 
Vg:  Intro       

We beginnen onze gebeden met  
g.  Lied 505:1  In de nacht gekomen cantorij 
 
Vg. We bidden om ontferming 
 
Onze lofprijzing  
g.  Lied 487: Eer zij God in onze dagen 3 gem, 2 cantorij, 1 gem 
  
Gebed om inzicht 
 
le: Lukas 2: 1-7   
 
We bezingen de geboorte met Lied 483: Stille nacht: 1 cantorij, 3 gemeente  
 
le: Lukas 2: 8-14  
Met de engelen zingen we Lied 481 :1  
Hoor de engelen zingen d’eer  
 
le: Lukas 2: 15-21  
Met de herders zingen we Lied 478: 1  
Komt verwondert u 
 
Overweging   
 
Meditatieve muziek: Noël - E. Sabon 
 
Samen zingen we:  Lied 481: 3 Lof aan u die eeuwig leeft… 
 
Collecte:  
tijdens collecte muziek : Romance Op. 94 No. 2 (eerste fragment) - R. Schumann 
 
Als intro op onze gebeden  zingen we  
Lied 505:3  In de nacht gekomen onmiskenbaar kind 
 
We besluiten onze voorbede met Lied 491 Kind ons geboren  
 
Stil gebed 



 

 
Onze Vader : Lied 369B 
 
     We gaan, indien mogelijk , staan 
Slotlied:   
Lied 498:1,4,5 Bethlehem, o uitverkoren stad  
 
Zegen 
 
G: Amen, amen, amen 
 
Muziek: Sonatina Op. 28: Leggiero - M. Arnold 
 

Wij wensen u fijne gezegende Kerstdagen 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De afbeelding op de voorzijde is gemaakt door  
leerlingen van groep 7 van pcb de Wegwijzer 

 
 


